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De soepketels van de         De eigen broodjes  De taart van Bodembelang  
Watersnip

Maandag 5 december 2016 bezocht Sinterklaas het DOP in de kerk 
van Petten.  
Voorafgaand werd om 12.00 uur soep met broodjes geserveerd. De 
soepen, snert en tomaten-groentesoep, had Heidi Tromp gemaakt. 
De broodjes waren door Connie Kleimeer en Mary Beek gesmeerd. 
Om 13.20 uur kwam Sinterklaas met zijn zes zwarte Pieten binnen. 
Eén daarvan was een roetveegpiet, de overige Pieten waren zwart. 
De middag werd na het bezoek van Sinterklaas met een Bingospel 
afgesloten. 
Het was intussen al half vier geworden. 
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De soep en de 
broodjes smaken erg 
goed 
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Bianca Limburg trakteerde op eigen gemaakte cakes

      De soep, met broodjes en toebehoren viel erg in de smaak. 
 

Daarom viel het niet op dat Sinterklaas wat langer op zich liet 

wachten dan was afgesproken 
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En daar was dan Sinterklaas 
met in totaal zes zwarte Pieten. 
Connie Kleimeer ontving de Sint 

 en wees hem zijn plaats.

De Sint had veel over zijn zwarte Pieten 
te vertellen. 
En hij herkende nog veel aanwezigen van 
vroeger.
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Tante Lena zong met veel bravoure voor de Sint een aantal sinterklaasliedjes
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Daarna zong Ineke Evertsz ook nog oude liedjes van Sinterklaas. 
 
Sinterklaas en de aanwezigen genoten daar zichtbaar van. 
 
Men ging als de liedjes hun bekend voorkwamen uit volle borst 
meezingen. 
De stemming zat er daardoor gelijk goed in. 
 
De Sint wilde persé, dat hij met alle aanwezigen op de foto kwam. 
 
Dat leverde de volgende beelden op:
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Bertus en Cathrien Blekendaal  Mies Bregman en Cilia Pathuis

Mary Beek, Jennie v.d. Sigtenhorst    Frank Evertsz
en Jannie Kistemaker
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Henk en Anneke Heijnen      Jan Beek

 

Riet Kooistra     Martin de Rooy
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Corrie de Rooy en Karl Heinz Dammer.   Frans v.d. Vuurst en Karl Heinz Dammer

Toos v.d. Vuurst en Ella Dammer  Gerrit Rademaker en Aris Spijker
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Rie v.d. Vlies en Trien Rademaker   Jan Haster

Connie Kleimeer      Tante Lena Kuiper
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De fotograaf Karel Adema moest ook met de Sint en zijn zwarte 
Pieten op de foto

Connie Kleimeer dankte daarop de Sint voor zijn 
bezoek en gaf hem als dank een afscheidscadeau 
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 Met dit cadeau in de hand verliet de Sint en zijn zes Pieten de zaal voor een 
volgend bezoek
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Daarna volgde een bingospel onder leiding van Ella Dammer.

  Dit vroeg de volle aandacht van alle deelnemers. Men moest, zodra 
  hun kaart vol was dit kenbaar maken. 
 
  Dan werd die kaart zorgvuldig gecontroleerd en als het klopte kon 
  de gelukkige een prijs uitzoeken.

Deze prijzen, evenals andere kosten die gemaakt moesten worden, 
konden uit de fooienpot worden aangeboden. 
Deelname aan deze sinterklaasbijeenkomst was daarom geheel gratis. 

 
  Daarom dank aan allen die deze middag mogelijk gemaakt hebben.
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Deze succesvolle middag werd om ca. half vier afgesloten.


